
Muziek – Body Percussion! 
 
Ik kreeg fantastische presentaties binnen de voorbije weken! 
Stuk voor stuk heb ik alle werkjes die ik kreeg gelezen en heb ik met veel plezier geluisterd 
naar alle liedjes die jullie me voorstelden. Er zaten heel wat verrassende voorstellen tussen. 
Muziek uit de tijd dat jullie er nog niet waren en ik zelf ook nog maar 5 jaar was, muziek van 
zangers of zangeressen waar ik ook absoluut fan van ben! En daarnaast heb ik heel wat 
nieuwe dingen leren kennen, waarvoor dank! Fijn dat jullie deze taak zo mooi gemaakt 
hebben. 
 
Aan diegenen die nog geen presentatie maakten, je kan nog steeds jouw favoriete muziek 
voorstellen! We hebben dit immers nodig aan het eind van het schooljaar.  
 
Als we terug in het muzo-lokaal mogen vertoeven gaan we hier zeker nog iets mee doen! 
 
Ik geef jullie ook nu graag een nieuwe opdracht.  
 
We hebben al eens gewerkt met Body Percussion, maar niet elke klas heeft dit even lang of 
even uitgebreid kunnen doen. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk?  
 
Zeer eenvoudig. Je geeft het ritme aan door te tikken op de tafel of met een voet op de 
grond. Telkens 4 tellen die zich herhalen en doe dit niet te snel. J 
 
Vervolgens kan je heel wat verschillende ritmes uitvoeren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Even oefenen!! 
 
RIJ A –    vier tellen. 
Op tel 1 klap je 1 keer in je handen 
Op tel 2 klap je 1 keer in je handen 
Op tel 3 klap je 1 keer in je handen 
Op tel 4 doe je niets! 
 
RIJ B – klap je met beide handen tegelijkertijd op je benen volgens hetzelfde patroon. 
 
RIJ C zijn vingerknippen 
 
RIJ D is met 1 voet 1 stamp geven op de grond (per tel) 
 
 
 
Vervolgens kan je zelf patronen maken: 
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Met rij E F G en H kan je al aan de slag! 
 
Jij speelt een lijn en vraagt thuis aan iemand in de buurt welke lijn jij gespeeld hebt!  
Of je vraagt hen een lijn te spelen en dan moet jij raden welke rij zij gekozen en gespeeld 
hebben.  
 
 
En als je nu echt helemaal verkocht bent, kan je zelf aan de slag! 
Maak eigen bewegingen, teken ze uit en breng ze mee naar de klas! We gaan er zeker mee 
aan de slag!  
 
 
 
 
 
Veel fun en make some noise!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Meester Pascal  
 
  


